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Reisverslag vaartocht met de Prins Willem Alexander

Van 25 juni t/m 30 juni zĳn we op reis geweest met de
PWAmet 50 gasten. Het was de 25e reis van het KSCC.
De gasten hebben samen met onze vrĳwilligers een
fantastische week gehad. Een woord van dank is dan ook
zeker op zĳn plaats.
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Afscheidsbrief bisschop Smeets

Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik ziek werd. Ik zal tot
het einde van mĳn leven uw bisschop blĳven, maar als
gevolg van mĳn ziekte ben ik verhinderd om die taak
verder uit te voeren. Dank ook voor het geduld dat u met
mĳ hebt gehad. Het ga u allen goed.
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Bezoek Rome

De afgelopen dagen was ik in Rome. Ik was er voor een
vergadering van FORUM met het Officium del Migrantes.
De bĳeenkomst is goed verlopen. Tĳdens het bezoek ben
ik nog enkele bĳzondere medeboreders tegen het lĳf
gelopen.
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Van de directietafel

Van de directietafel

Het is 12 juli. Ik ben op het vliegveld Fiumicino weer naar Nederland
te vertrekken. Er is nog tĳd genoeg om een bĳdrage te leveren. Dit
is het laatste uitgebreide CHRISTOFFELNIEUWS van dit KSCC en
Parochiële activiteitenjaar.
In de komende weken houden wĳ u op de hoogte via een
zomereditie (flyer) maar ook via de wekelĳkse podcastvideo. Van
harte hoop ik dat u genoten hebben de vele uitgaven met toch weer
bĳzonder nieuws.
Hans Wester besteedt aan het CN nieuws zĳn uiterste aandacht.
Toch moet opgemerkt worden dat niet iedereen die de uitgaven van
het christoffelnieuws ontvangt het blad leest.

Overnacht heb ik in het moederhuis van de Salesianen van Don
Bosco, Via Marsala, direct aan de overkant van het centraal station
Termini in Rome. De gastvrĳheid was weer overweldigend. Omdat
het moederhuis van de Salesianen in verhuisd van de wĳk Pisana in
Rome naar de Via Marsela, moest dit huis, het centrum van de
wereldcongregatie van de Salesianen van don Bosco, verbouwd
worden. Eén gedeelte is klaar, maar voordat het helemaal klaar is
zĳn we, denk ik, een jaar verder.
De kamers zĳn mooi en praktisch met een praktische badkamer:
douche en toilet. Maar helaas was de airco nog niet ingeschakeld.
Dat betekent: 29 graden op de kamer.
Maar goed de gastvrĳheid en interesse in ons werk was groot.
Medebroeders uit Albanië gaven informatie over het werk van de
Salesianen in Albanië. Indrukwekkend. Het werk van don Bosco in
een land met een overgroot deel islamitische mensen. De tĳd van
zieltjes winnen is voorbĳ. De Salesianen proberen door onderwĳs,
vooral technisch onderwĳs het welzĳn van deze mensen te
verbeteren. De armoede, blĳkt groot te zĳn.

Maandagmiddag bĳ mĳn aankomst was er toch ook een
feeststemming. Zondagmiddag werden we geïnformeerd over het
bericht dat de algemeen overste ds Angel Fernández Artime door
Paus Franciscus tot kardinaal is benoemd. (zie ook pag. 17) U
begrĳpt voor de Salesianen een grote eer. De algemeen overste is
geen bisschop en direct tot kardinaal benoemd. Dat betekent dat de

Aalmoezenier met een medebroeder uit Albanië
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Paus een stap naar voren zet: het
beleid dat hĳ met zĳn medewerkers

heeft uitgezet moet doorgang
vinden.

Het is te hopen dat hĳ de synodale vergadering van bisschoppen en
leken in oktober van dit jaar kan en mag sturen. Het is ons niet
ontgaan dat hĳ veel tegenstand ontmoet.
Sommige medebroeders kenden nog Nederlandse en Vlaamse
medebroeders: Broeder Cees Smeele die in Congo gewerkt heeft
en die van onze parochie een groot gedeelte van de vastenactie
heeft ontvangen, maar ook de namen van bisschop Ad van Luyn en
van oud-provinciaal Wilfried Wambeke en nog enkele, kwamen
positief over tafel.

Van de directietafel

Vergadering Officium met: secretaresse, pater Mirko, aalmoezenier en mgr. Felicolo

Vergadering Officium en FORUM
Op dinsdag is er een vergadering gepland met de directie Officium
del Migrantes en de secretaris generaal FORUM, het platform voor
mondiale oecumenische pastores werkzaam voor de kermis- en
circusgemeenschap.
In de podcastvideo vindt u een impressie van het gebouw waarin we
vergaderen. Als het goed is ook een foto van de deelnemers aan de
vergadering. De voorzitter van het Officium del Migrantes is pas een
jaar in functie. Al lang probeerden wĳ contact met hem te maken.
Maar geen resultaat. Toen was voor mĳ de maat vol. Een boze brief

ging naar hem toe, maar u kunt het geloven of niet binnen enkele
uren kreeg ik een antwoord.
Er werd direct een afspraak gemaakt voor een persoonlĳke
ontmoeting. Hĳ stemde zĳn agenda af op de onze. Dat men de zaak
serieus nam bleek uit het feit dat de hoofdaalmoezenier voor kermis
en circus in Italië uit Triest, honderden kilometers van Rome
vandaan pater Mirko ook uitgenodigd was.
Het begin van de vergadering was stroef: zĳ beweerde dat ze nooit
een mail hadden ontvangen. Dat de mailadressen blĳkbaar verkeerd
waren. Toen dit weerlegd was kwam het argument dat er een grote
verandering in de organisatie Officium Migranten is doorgevoerd.
Leuk bedacht. Mĳn opmerking dat een reorganisatie toch niet
betekent dat al het personeel ontslagen wordt liet het kwartje vallen.
Voortaan, zo stelden zĳ moest elke mail voorzien worden van het
woord FORUM. Maar uiteindelĳk begreep men toch dat het ons
menens was. De brief die op 15 juni geschreven was loog er niet
om.
Na dit onderwerp verliep de rest van de door mĳ voorgestelde
agenda in een goede en constructiever sfeer.
Al snel bleek dat zĳ de organisatie van het FORUM zien als een
pastorale organisatie. Dat betekent: informatie over religieuze
vorming, voorbereiding op de sacrament, de mensen weer
ontmoeten ‘in’ de kerk, het voorgaan in vieringen etc.
Natuurlĳk zĳn dit belangrĳke items, maar de kerkgemeenschap
inspireren in woord en daad in het leven van alledag is even
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belangrĳk. Het woord diaconaal viel regelmatig. Maar voor hen, zo
begreep ik, heeft het een toch minder pastorale betekenis. Daarom
hebben wĳ benadrukt dat de culturele godsdienstige verschillen
gerespecteerd moeten worden.

Op de foto ziet u ook het portret van Kees van Duin, diaken van de
kerk der Friezen. Een groot respect en dank zĳn we hem
verschuldigd omdat hĳ mĳn Nederlandse tekst uitstekend vertaalde.
Een hele opgave. Hĳ kent de wereld van de kermis en circus niet,
maar toch slaagde hĳ er uitstekend in.
In een gesprek met de heer Albert Ritter, president van de ESO
kwam naar voren een pelgrimage naar Rome, naar het Vaticaan, te
organiseren met een ontmoeting met de Paus.
Dit voorstel viel in deze bespreking in goede aarde. 2025 is een
heilig jaar. Dan wordt de heilige Deur van de St Pieter Basiliek
geopend, een mooie gelegenheid om zo’n reis te organiseren.
Goede en dierbare herinneringen zĳn er nog aan de reis in 2016.

Diaken Kees van Duin

Van de directietafel
ENTE

Tot slot kwam ook het onderwĳs aan de orde. Zeker in Noord-Italië
is het onderwĳs aan de kermis- en circus gemeenschap goed
geregeld. ENTE zou graag geïnformeerd worden over het hoe en
wat in Italië.
Tĳdens de jaarvergadering van het FORUM in 2023 in Monaco
vertelden twee vertegenwoordigers van het onderwĳs, Bruno
Lazzoni en Sara Vatteroni, hoe onderwĳs in Italië geregeld was.
Afgesproken is dat wĳ de namen van deze twee aan pater Mirko
zullen doorgeven. Hopelĳk kunnen ze het onderwĳs in Italië in ENTE
vertegenwoordigen.
Ben ik tevreden? De toekomst zal het uitwĳzen. Wĳ zullen zowel
vanuit het FORUM als ENTE ons uiterste best doen om zowel voor
de binnenvaart, kermis en circus een goed pastoraal, sociaal en
diaconaal platvorm te zĳn.

Aalmoezenier vermaakt
zich samen met père
Jean Claude
Wayakumba sdb
directeur van het Don
Bosco, via Marsala
Rome.



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 5

Van de directietafel

Opening Zomerfeesten Nĳmegen
Zaterdag a.s worden de Nĳmeegse Zomerfeesten geopend op de
Grote Markt. Het belooft een gigantische mooie week te woorden.
De KSCC vierdaagse verzorging onder leiding van Roel Mooren
heeft ook alles uit de kast gehaald voor een optimale verzorging. Er
hebben zich meer dan voldoende deelnemers opgegeven
Zondag om 11.00 uur starten we met een Vierdaagse Mis. Gods
zegen vragen over de Vierdaagse en de Zomerfeesten kan geen
kwaad. Dinie Jacobs komt met haar dwarsfluit de muziek van het
KSCC parochiekoor versterken. Ook aan de koorleden een woord
van dank.

Roel Mooren plaatst KSCC vlag - 2022

Daarna wordt de aula/kapel omgebouwd tot een echt medisch
verzorgingscentrum. Vergeten wĳ het beherend team en de vele
vrĳwilligers niet, die zorgen dat de gastvrĳheid het visitekaartje van
het KSCC en parochie is.

Zondagavond 22.30 uur: de Waal in vlammen. Deze activiteit is
speciaal op zondagavond gepland. De Vierdaagse lopers kunnen er
dan ook van genieten.

Maandagmiddag heten wĳ de deelnemers en hen die de lopers (50,
40 en 30 km) ondersteuning bieden hartelĳk welkom aan boord van
het KSCC. Roel Mooren de coördinator zal daarna de nodige
belangrĳke instructies geven en zĳn verzorgingsploeg voorstellen.
Welke bus staat waar met welke bemanning. Foto van Roel
Nĳmegen is één feeststad. 22 podia met 1443 artiesten en gratis
toegang. Kermisattracties zullen niet ontbreken en genoeg standjes
met eten en drinken.
Vrĳdag de dag van het einde van de Vierdaagse via de Via Gladiola.
Duizenden mensen jong en oud zĳn dan op de been. In de week
staan er -tig mensen langs de route.

De KSCC posten zĳn herkenbaar aan de KSCC vlag.
Vrĳdagavond worden de lopers met een KSCC lintje gehuldigd met
natuurlĳk een gladiool. Maar ook de verzorgers worden goed en
terecht in het zonnetje gezet.

Een feestelĳke en verbindende KSCC
en Parochie Vierdaagse feest week.

Namens de hele crew:
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelĳk aalmoezenier

In 1981 krĳgen de Zomerfeesten een eigen
mascotte. Wammus, tot leven gewekt door

illustrator Arie van Vliet. Het ventje is
aanvankelĳk gezegend met buitensporig
grote voeten en een glas bier in de hand,
maar de mascotte sloeg niet aan. In 1998

moet hĳ het veld ruimen. Ondanks de
herintroductie door feestdirecteur Vrĳmoet in
2011, is Wammus al jaren niet meer gezien.
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Afscheidsbrief bisschop Smeets
8/9 juli 2023

Broeders en zusters in Christus,
Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik ziek werd. Sindsdien lukt het
mĳ niet meer om zelf de Heilige Mis op te dragen. Ik bezoek daarom
zoveel als mogelĳk is de dagelĳkse eucharistieviering in de
Munsterkerk, vlak bĳ het bisschopshuis in Roermond.
Het is daar de gewoonte om voorafgaand aan elke Mis een moment
van aanbidding te houden. Samen met de aanwezige parochianen
zitten we dan minutenlang in stilte voor het Allerheiligste. Ik kan u
verzekeren dat is een uitstekend begin van de dag.De rust en
devotie die van dat moment uitgaan, bieden mĳ de gelegenheid om
al mĳn vragen en zorgen bĳ Onze-Lieve-Heer neer te leggen.
Niet eerder heb ik zelf zo sterk ervaren wat in het evangelie van
deze zondag gezegd wordt: “Komt allen tot mĳ die uitgeput zĳt en
onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” U en
ik kennen in ons leven allemaal onze moeilĳke momenten, maar als
we ze delen met Onze-Lieve-Heer geeft hĳ ons kracht naar kruis.
Maar er komt ook een moment dat wĳ als mensen voelen dat onze
krachten niet meer toereikend zĳn.

Toen ik in 2018 benoemd werd tot bisschop van Roermond, was dit
beslist niet de benoeming waar ik naar uit had gezien. Ik moet u ook
eerlĳk bekennen dat het me in het begin moeite gekost heeft om mĳ
in deze rol te schikken. Maar bĳ mĳn priesterwĳding heb ik ‘ja’
gezegd op mĳn roeping en ik vond dat ik niet mocht weglopen voor
de verantwoordelĳkheden die daarna op mĳn pad kwamen.
Daarom heb ik het bisschopsambt aanvaard.

Net toen ik mĳn draai een beetje gevonden had, werd ik ziek. Wat
aanvankelĳk een herseninfarct leek, bleek een kwaadaardige tumor
te zĳn. U heeft allen meegekregen hoe een en ander zich ontwikkeld
heeft. Ik ben daar altĳd bewust heel open in geweest. Diverse
behandelingen en medicĳnen hebben mĳ een tĳdlang letterlĳk en
figuurlĳk op de been gehouden. Maar begin dit jaar hebben de
artsen laten weten niets meer voor mĳ te kunnen betekenen. Alle
behandelingen zĳn toen stopgezet. Sindsdien zĳn mĳn krachten
achteruitgegaan.
Met name de laatste weken voel ik dat ik niet meer kan wat ik graag
zou willen en dat ik niet meer in staat ben het bisdom te besturen. Ik
heb daarom besloten om gebruik te maken van een mogelĳkheid die
het kerkelĳk recht daartoe biedt: namelĳk om de zetel van
Roermond ‘verhinderd’ te verklaren. Dit kan “wanneer de bisschop
niet meer in staat is om zĳn pastorale taak in het bisdom te
vervullen”, zoals dat formeel heet. Helaas moet ik constateren dat
dit op dit moment het geval is.
Dit besluit betekent niet dat ik aftreed, maar dat ik wel een flinke
stap terugzet.

Ik zal tot het einde van mĳn leven uw bisschop blĳven, maar als
gevolg van mĳn ziekte ben ik verhinderd om die taak uit te voeren.
Op mĳn verzoek en in mĳn naam heeft vicaris-generaal Mgr. René
Maessen met ingang van donderdag 6 juli 2023, conform de regels
van het kerkelĳk recht, het volledige bestuur van het bisdom
overgenomen, tot aan het moment waarop de zetel daadwerkelĳk
vacant raakt.
Het is mĳ niet makkelĳk gevallen om dit besluit te nemen. Het ligt
niet in mĳn aard om een opdracht niet af te maken. Maar sinds het
bekend worden van mĳn ziekte heeft het mĳ veel moeite gekost om
mĳn werk te doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelĳk onder de
mensen te blĳven komen en contacten te onderhouden.
Een tĳd lang ging dat ook redelĳk goed. Ik ben dankbaar dat ik in die
periode bĳna elke zondag als gewone kerkganger een andere

Lees verder →
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parochie heb mogen bezoeken en in alle dekenaten ben geweest.
Maar ik moet nu constateren dat mĳn krachten uitgeput zĳn. Het is
op!

Graag wil ik u allen heel hartelĳk danken voor het vertrouwen dat u
mĳ als bisschop hebt geschonken en voor het gebed en de vele
blĳken van medeleven die ik tĳdens mĳn ziekte mocht ontvangen.
Dank ook voor het geduld dat u met mĳ hebt gehad.
Ik weet niet hoeveel tĳd Onze-Lieve-Heer mĳ in dit leven nog geeft,
maar – ondanks mĳn eigen aarzeling in het begin – is het een
voorrecht om uw bisschop te mogen zĳn.
Blĳf geloven in de boodschap van het evangelie. Blĳf hopen op het
goede.
En blĳf elkaar ‘in Gods naam’ liefhebben, want Zĳn juk is zacht en
Zĳn last is licht.

Het ga u allen goed.

In Christus verbonden Roermond, 6 juli 2023

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond

Groetjes uit Frankrĳk van Tonny van der Veeken en Hans Jacobs.
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Financiën

WAAR IS DE GELDKRAAN?

Een ondernemer in de binnenvaart is meer dan periodiek bezig met:
wanneer moet ik (groen)investeren in mĳn schip, wanneer ga ik dat
(grote) onderhoud doen, zĳn er voldoende middelen om de
volgende aflossing en rente-verplichtingen te betalen, kan ik mĳn
crediteuren op tĳd betalen, wanneer kan ik mĳn vrachttegoeden
verwachten. En vul dit rĳtje maar aan met andere persoonlĳke
omstandigheden. Eigenlĳk zou er periodiek een "liquiditeits-
prognose" moeten worden opgemaakt waaruit blĳkt of je binnen de
beschikbare middelen kunt ondernemen. En: niet in de laatste
plaats ook binnen de beschikbare banklimieten. Er is tenslotte zo
ongeveer bĳ en met iedere ondernemer afgesproken tot hoever je
"rood" mag staan. Velen bekĳken het wat simpeler: het verschil
tussen de maximale "roodstand" en de werkelĳke "zwartstand" is de
ruimte waarbinnen je kunt opereren. Op zich klopt dit maar het is
ook verstandig om middels een liquiditeitsprognose ook de
komende periode in kaart te brengen omdat er ook éénmalige/grote
bedragen aan kunnen komen. Een grote belastingaanslag is een
klassiek voorbeeld hiervan.
Als de bestaande bankfaciliteit niet voldoende is om aan
bovenstaande verplichtingen te kunnen voldoen, komt de volgende
stap in beeld. Wie is bereid mĳn toch gezonde(?) onderneming te
financieren vanwege bovenstaande gevolgen.
Zeker, de eigen bank is dan meestal het eerste contact. We leven al
lang niet meer in een tĳd waarbĳ een belletje genoeg is om de
huisbankier in positieve beweging te krĳgen. Bovendien is de
tegenwoordige doorlooptĳd voor een serieus antwoord ook niet om
over naar huis te schrĳven....
Alternatieven kunnen dan zĳn (willekeurige volgorde):
• lenen bĳ familie en vrienden
• crowd funding onderzoeken
• lenen via bevrachter
• naar andere bank uitzien
• particuliere financier (via intermediair) aanschrĳven

Als bovenstaande alternatieven echt aan de orde komen, zal er een
(groen) plan onder moeten liggen: waarom is er extra financiering
nodig, is dit structureel, hoe gezond is mĳn bedrĳf, kan ik aan alle
(nieuwe) verplichtingen voldoen, zĳn mĳn privé-onttrekkingen in
balans met mĳn inkomens-niveau, moet ik meer nadenken over mĳn
bevrachter(s), is zelfs een ander schip nu het juiste moment. Vul ook
dit rĳtje maar weer aan. Af en toe dit bredere perspectief in kaart
brengen, hoort bĳ een volwassen groei in ondernemerschap.
"Geldkraan" staat in de kop van dit artikel. Dit lĳkt er op dat als je die
kraan open zet er geld naar believen uitkomt. Het is echter
moeilĳker dan vroeger om geld te lenen, de keuzes/alternatievenzĳn
echter groter. De kunst blĳft om een juiste financier te vinden die bĳ
jouw onderneming past en die aanvoelt, meedenkt en meegroeit
met de onderneming.
Schroom niet om de juiste adviseurs in te schakelen om een goede
match binnen te roeien. Dat kan soms langer duren dan een vier-
daagse.

Wim Onderdelinden

Administratiekantoor Abri
www.kantoorabri.nl

Financiën

https://www.kantoorabri.nl
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Bĳ synodaal kerk-worden gaat het erom dat we, bĳ alles wat we
doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige
Geest ons te zeggen heeft. In een serie artikelen, van de hand van
diverse gelovigen, wordt met praktische voorbeelden uitgelegd
hoe dat in het dagelĳks leven vorm kan krĳgen. Deze keer
pastoraal werkster Wies Sarot.

Van podcast tot gesprek
Goede catechese is natuurlĳk allang geen
eenrichtingsverkeer meer. Op z’n minst volgt na de
uiteenzetting van een catecheet een rondje vragen. Maar
veel catechese start nog wel bĳ wat de kerk belangrĳk
vindt: kennis van de sacramenten, begrip van de liturgie,
toerusting voor kerkelĳke taken. Daar is niets mis mee,
behalve wanneer dat de énige vorm van catechese is. We
verkondigen immers dat geloof niet alleen iets is voor de zondagochtend,
maar dat je iedere dag van de week een gelovig mens bent. En juist
doordeweeks lopen we tegen zingevingsvragen aan die weinig met
sacramenten of liturgie te maken hebben. Je partner blĳkt verslaafd te zĳn
aan alcohol, je kind heeft niets meer met de kerk, of een goede vriendin
vertrouwt je toe dat ze een abortus heeft gepleegd. Je hoort het en je
raakt in de knoop. Eigenlĳk zou je er op een veilige plek over willen
praten. Maar waar dan? Bĳna niemand denkt dan aan de
geloofsgemeenschap. Dat is niet zo raar, de kerk heeft in de loop der
jaren nu niet bepaald een tolerante, open reputatie opgebouwd.

Mede daarom vind ik het heel bĳzonder dat het toch gelukt is om zo’n
veilige plek te creëren rond de podcast Dolle Maria’s. Dat is een
maandelĳkse podcast van Celine Timmerman en Laetitia van der Lans
waarin ze allerlei ‘knopen’ uit het leven bespreken met uiteenlopende
gasten. Al ruim een jaar komen we met een parochiegroep maandelĳks bĳ
elkaar om eerst een half uur te luisteren naar een aflevering van deze
podcast en vervolgens naar elkaar te luisteren. We delen ervaringen,
stellen verhelderingsvragen, maar blĳven ver weg van een oordeel.
Sterker nog, we leren af om te oordelen. Dat
versterkt ons geloof. Omdat we zo samen ons
geloof handen en voeten geven in de dagelĳkse
praktĳk.

Wies Sarot is pastoraal werkster
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Wandelnieuws

Wandelnieuws

Beste
wandelvriendinnen, -
vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws

‘Hoe gaat het met de voetjes?’ is een vraag die
wandelaars veel wordt gesteld als er grote
afstanden worden afgelegd of aan meerdaagse
wandeltochten wordt meegedaan. En dat is ook heel
terecht. Maar laten we ons ook eens richten op een
deel van andere lichaamsdelen die een belangrĳke,
een gevoelige of een verbindende functie vervullen
bĳ een wandeling.

De kuiten hebben de taak de krachten over te
brengen naar de voeten. Die kunnen warm worden
en verzuring tonen. Op tĳd ontspannen is van
belang en massage kan verlichting brengen. Bĳ veel
zonnig weer en het dragen van een korte broek of
rok goed insmeren om warmte-uitslag van de huid te
vermĳden.

De knieën vormen het meest ingewikkelde gewricht
van het menselĳk lichaam en deze schakelpunten
worden niet extra belast als de voeten zoveel
mogelĳk in rechte lĳn van de looprichting worden
geplaatst en afgerold.

Bĳ bovenbenen gaat het er vooral om dat de krachten
vanuit de heup naar de knieën worden overgedragen.
Let er op dat bĳ langdurig lopen de huid van de
bovenbenen vrĳ van elkaar blĳft. Schuren en
transpiratievocht vormen geen fijne combinatie. Een
korte legging onder rok of jurk kan narigheid
voorkomen.

Het is ook niet fijn als de bilnaad de wrĳving van het
lopen moet opvangen. Vaseline kan de pĳntjes een stuk
verkleinen.

Zorg er in ieder geval voor dat je het niet op je heupen
krĳgt.

Houd je rug recht, en dat is serieus bedoeld. Zoveel
mogelĳk rechtop lopen is goed voor het hele lichaam en
het oogt ook beter.

De armen kunnen voor de cadans van het loopritme
zorgen, maar vergeet niet dat er vaak meer wandelaars
in de buurt zĳn. Er is dus wel beleid bĳ nodig en dat geldt
ook voor de momenten als naar het publiek of naar een
bekende wordt gezwaaid.

Het gebruik van ellebogen bĳ de start heeft weinig effect.
Stel dat een Vierdaagse loper acht uur loopt en twintig
seconden tĳdwinst bewerkstelligt dan is deze wandelaar
0,07 procent van de tĳd eerder binnen.

De handen zĳn nodig om houvast te bieden, om anderen
te begroeten, om de smartphone te grĳpen, om de
controlekaart te ontvangen en aan te reiken, om…
honderden dingen uit te voeren.

Lees verder →
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Na enkele uren wandelen kunnen de vingers dik worden. De armen in de
lucht steken is een redmiddel, maar ook erg onhandig. Daarom een blokje
in de hand of ermee leren leven. De volgende ochtend is het euvel vaak
weer verdwenen.

Weet je hoeveel personen hun nek uitsteken om dienstbaar te zĳn.
Tientallen, zo niet honderden, verzorgers staan de wandelaars bĳ om de
Via Gladiola te beleven en de gewenste beloning te mogen ontvangen.

Geef je ogen goed de kost en laat je niet verblinden. Het gaat om het
landschap met de wisselingen van open doorkĳkjes, rivierdĳken, stukken
bos, dorpskernen, stadscentra, akkerland, open water, maar ook om
mensen, heel veel mensen, om stoeprandjes, drempels, plantenbakken,
lantaarnpalen, verkeersborden, geparkeerde auto’s en om de hakken van
de wandelaars die voor je lopen. De kĳkers hebben het razend druk.

Er zĳn altĳd wandelaars die een scherpe neus hebben voor
aandachtspunten bĳ organisatoren en bĳ medewandelaars.

Het gesprek, de langsrazende auto of bromfiets, het zingen van de
toeschouwers en de beat uit de boxen van de langs het parcours
geparkeerde vrachtwagen prikkelen de oren. Daar komt privé ook nog het
nieuws van de radio via de ‘oortjes’ of headphone bĳ.

En bovenin maakt het centrale zenuwcentrum overuren. Onder de
hersenpan komen alle signalen en indrukken bĳ elkaar en daar wordt
bĳvoorbeeld ook bepaald of doorgaan nog verantwoord is, of het tempo
nog past bĳ de lichamelĳke conditie, of de ontmoeting inderdaad
voldoende afleiding biedt.

Nog even terug naar de voeten. De wreef, de hak, de tenen en de nagels,
de sokken, de wandelwol, de schoenen, sandalen of klompen, elke
combinatie is anders, en het komt ook voor dat bĳ een persoon de voeten
niet helemaal gelĳk zĳn. Dus als de vraag komt over de voeten valt er heel
wat uit te leggen, en vergeet de andere onderdelen niet. De motor van
een vaar- of voertuig is ook meer dan de krukas.

Verzorgers, zĳ die huisvesting bieden, belangstellenden en
Vierdaagselopers: veel succes en met coulance en humor wordt het een
memorabel festĳn.

Henry Mooren
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WIE - WAT - WANNEER ?
Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbĳe jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tĳden en
vormen ze een wezenlĳk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het erfgoed waar mogelĳk te beschermen en uit te
dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van oude
foto's.
Bĳ veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zĳn we op zoek naar gegevens bĳ de afgebeelde foto 46.
Wie is deze ĳverige meneer en waar en wanneer is dit?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met
vermelding van nummer 46. Wĳ danken u bĳ voorbaat zeer voor uw
reactie.

46
Wilt u de foto digitaal toegezonden
krĳgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wĳ sturen u per
omgaande de foto naar u toe.

Mop

Tĳdens een begrafenis zegt de priester:

“We zĳn hier om eer te brengen aan een
goede man. Een lieve man. Een man die
zĳn familie op handen droeg en door zĳn
familie op handen werd gedragen.”

De weduwe buigt zich naar haar
kleinzoon en fluistert:

“Ga eens kĳken of het wel opa is die in
die kist ligt.”

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Videobericht van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap.

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekĳk deze
videoboodschap.

(Duur: 27 minuten en 9 seconden).

Speelt u mee met de Vriendenloterĳ?

Maak het KSCC uw favoriete Goede Doel.

Hoe en waarom leest u hier.

Videopodcast aalmoezenier

https://kscc.nl/vriendenloterij/
https://youtu.be/2MPiVScw3Gg
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Dinsdag 27 juni
s Ochtends vertrokken uit Gouda richting Rotterdam waar er een
rondje door de havens gevaren werd met uitleg van Frank Put die
het nodige verteld heeft over de havens van vroeger en nu.
Aangemeerd aan de Boompjeskade konden de gasten weer even
aan de wal. Sommige gasten vonden Rotterdam wel een drukke
stad, maar de markthal viel toch wel in de smaak.
Om 16.30 uur moest iedereen weer aan boord zĳn want het schip
vertrok naar Vlaardingen om een rustige plek voor de nacht te
zoeken.
’s Avonds was er een gezellige bingo waarbĳ er voor iedereen een
prĳs was.

Woensdag 28 juni
Op weg naar Willemstad, waarbĳ eerst nog een
rondje gevaren werd door de Europoort en de
Maasvlakte. Een dag met een feestelĳk tintje omdat
de 25e KSCC reis gevierd werd.
Koffie met gebak tĳdens de vaartocht naar Willemstad
en een polonaise door de vrĳwilligers.
Aangekomen in Willemstad konden de gasten weer
naar de wal waar ze allemaal bĳ de plaatselĳke
ĳscoman een ĳsje konden halen. Gesponsord door de
familie van een trouwe gast, die vele reizen met de
PWAmee geweest is en twee jaar geleden overleden
is. Haar wens was om tĳdens haar uitvaart geld op te
halen voor de PWA vaartocht waarvan de gasten nu
een ĳsje aangeboden kregen en waarvan ’s avonds
Havenkoor Fortitudo op kwam treden een Shanty koor
dat de stemming er goed in bracht. Ook de
Aalmoezenier was naar Willemstad gekomen en heeft
ook kunnen genieten van het heerlĳke diner. Het was
een mooie gezellige dag.

Van 25 juni t/m 30 juni zĳn we op reis geweest met de PWAmet
50 gasten, waarvan 18 via het KSCC en 30 vrĳwilligers, waarvan
13 van het KSCC. Het was de 25e reis van het KSCC.

Zondag 25 juni
De vrĳwilligers verzamelden zich om 10.00 uur aan boord, in
Dordrecht en na een bakje koffie en de nodige instructies konden
we aan de slag.
Vanaf 14.00 uur kwamen de gasten aan boord. Het was een hele
warme dag en voor veel gasten ook een spannende dag hoe het
allemaal zou gaan. Na een kopje koffie konden de koffers uitgepakt
worden en was er gelegenheid voor een eerste kennismaking met
de reisgenoten.
Na genoten te hebben van een overheerlĳk diner
wilden de gasten allemaal bĳtĳds naar bed. De reis,
warmte en spanning voor de reis hadden hun tol
geëist en we hoorden van verschillende gasten dat ze
blĳ waren dat ze op bed lagen.

Maandag 26 juni
Na een, voor de meesten, goede nacht zat iedereen
weer uitgerust aan het ontbĳt.
Ondertussen was het schip aan het varen op weg
naar Gouda. Na aankomst in Gouda was er na de
lunch gelegenheid om met de gasten de stad in te
gaan. Een mooie stad met een heus stroopwafel
museum en ook niet onbelangrĳk heerlĳke
stroopwafels. Het mooie weer, een lekker ĳsje en de
gezellige gesprekjes met de gasten maakten het tot
een hele gezellige middag. Nadat iedereen weer aan
boord was hebben we weer kunnen genieten van een
heerlĳk diner.
’s Avonds was er een gezellige spelletjesavond.

Door Mieke Bosman

Reisverslag vakantievaartocht met de Prins Willem Alexander

Markthal - Rotterdam

Lees verder →
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Donderdag 29 juni
Aanvankelĳk zouden we deze dag Zaltbommel aan doen, maar
wegens de lage waterstand konden we daar niet afmeren dus werd
de nieuwe bestemming Tiel.
Het weer was wat minder maar uiteindelĳk viel het mee met de
regen en zĳn veel gasten ook weer gezellig Tiel in geweest.
Sommigen hebben het Flipje museum bezocht en er zĳn veel

winkels in Tiel dus er kon naar
hartenlust gewinkeld worden.
’s Avond stond het Kapten diner op
het programma. De tafels werden
mooi gedekt gasten en vrĳwilligers
zagen er extra mooi uit en het ĳs
werd opgediend door vrĳwilligers
met een matrozen tintje. Ook nu
was het eten weer verrukkelĳk.
Na het diner nog een kopje koffie en
een borreltje en werden er hier en
daar al een paar koffers ingepakt.

Vrĳdag 30 juni
De laatste dag alweer wat gaat zo’n week snel. Koffers pakken,
alles bĳ elkaar zoeken en in gereedheid brengen voor de thuisreis.
Na aankomst in Dordrecht nog even een broodje eten en daar
gingen de eerste gasten al weer van boord uitgezwaaid door de
vrĳwilligers. Met een beetje weemoed want wat hebben we een
fantastische week gehad. Met mooie gespreken, indrukwekkende
verhalen en ook veel plezier.

We hebben samen met onze vrĳwilligers en de vrĳwilligers van de
PWA een fantastische week gehad.
Het was een hechte groep en we hebben heel fijn samengewerkt.
De dames van het keukenteam hebben ons de hele week van
heerlĳk eten voorzien met prachtig opgemaakte borden. Een woord
van dank is dan ook zeker op zĳn plaats. Twee mensen verdienen
het speciaal om even genoemd te worden en dat zĳn Arja, zĳ
stuurde het facilitaire team aan en Melanie zĳ was verantwoordelĳk
voor het verzorgende team. Samen met de gasten maakte het deze
week tot een week met een gouden randje.

Mieke Bosman

Aalmoezenier Van Welzenes bood
alle vrĳwilligers een mok aan.
De mok is speciaal gemaakt als
aandenken aan de 25ste editie
van de PWA-vaarreis.
(Zie CN 13, p.10) De vrĳwilligers

Havenkoor Fortitudo



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 16

Ina van de
binnenvaartsoos

De zomervakantie is inmiddels voor een deel van Nederland
begonnen, voor velen een tĳd van ontspanning velen trekken erop
uit en iedereen doet dat op zĳn of haar manier. Een belangrĳke
factor in de vakantie is het weer. Hopelĳk niet te warm en ook niet te
veel regenbuien die naar beneden komen. Het weer hebben we niet
in de hand dus moeten we ons laten verrassen.

Bĳzonder nieuws was onlangs dat de vier kinderen van 13, 9, 5 en 1
jaar oud na 40 dagen zoeken werden gevonden in het
Amazonewoud in Colombia. Het vliegtuig waar in zĳ zaten crashte in
dat gebied met nog drie volwassenen waaronder hun moeder die na
vier dagen overleed en de kinderen te voet de jungle in gingen om
waarschĳnlĳk de bewoonde wereld te bereiken. Het 13 jarig meisje
had geleerd hoe ze moest overleven in de jungle en wat ze wel en
niet konden eten van planten die in de jungle groeien. Uitgeput van
de honger werden ze dan uiteindelĳk gevonden waarna ze naar een
ziekenhuis in Bogóta werden gebracht. Heel bĳzonder dat een 13-
jarig meisje met nog drie kinderen uit het gezin wist te overleven.

De 105de Vierdaagse start op 18 juli in Nĳmegen. De eerste
Vierdaagse was ooit in 1909 sindsdien zĳn er heel wat voetstappen
gezet in en rondom Nĳmegen. Onze dochter liep vorig jaar voor het
eerst mee met een grote ploeg van de douane. Ze heeft ‘m
helemaal uitgelopen en liep de 40 km. Helaas was vorig jaar de
route een dag korter omdat het veel te warm was, de eerste dag
werd er niet gelopen. Ze heeft inmiddels goed getraind en is er
helemaal fit voor en gaat weer voor de 40 km. Wĳ gaan dit jaar weer
een dag naar Nĳmegen. Het was er vorig jaar heel gezellig en gaan
dat weer beleven.

De oorlog van Oekraïne met Rusland is ook nog niet opgelost. De
opgeblazen stuwdam in de Dnjepr veroorzaakt veel ellende voor de
bevolking in het gebied. Heel kwetsbaar is de kerncentrale
Zaporizja. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van plannen

om vĳandige aanvallen op de kerncentrale te plegen. Het is te
hopen dat iedereen zĳn verstand gebruikt om dit te voorkomen.
Soms begrĳp je niet waar de mensen mee bezig zĳn. We leven in
zo’n mooie wereld met prachtige landschappen, flora ,fauna en alles
klopt zodat alles ,waaronder wĳ zelf, leeft, groeit en bloeit. Laten we
zuinig zĳn op deze aarde.

De Tour de France is inmiddels gestart. De start was dit jaar in
Bilbao in Baskenland en vandaar naar Frankrĳk. Prachtige
televisieopnames krĳgen we te zien van de toer vanuit de helikopter
zoals oude kastelen op bergen, mooie landschappen en creativiteit
op de grond of hoogwerkers die vanaf hun hoge positie naar de
camera zwaaien. Dat maakt zo’n uitzending leuk. Wielrenners
strĳden om de gele, groene en bolletjestrui , is de finish in zicht dan
wordt het sprinten en allemaal heel dicht bĳ elkaar wat wel eens een
valpartĳ oplevert. Dan komt de winnaar met de armen omhoog over
de finishlĳn, hĳ heeft het gemaakt die dag. Zo gaat het van dag tot
dag tot de grote finish in Parĳs.

Lees verder →

Ina van de binnenvaartsoos
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Inmiddels is het kabinet , nu voor de derde keer, gevallen wat weer
heel wat voeten in aarde heeft. Nieuwe verkiezingen worden in
november verwacht en dan maar afwachten wanneer en wat voor
nieuwe regering er komt.
Vast staat dat iemand anders premier wordt. Na de verkiezingen
stopt de huidige premier (nu demissionair) met de politiek.

Dit was mĳn laatste column voor de zomervakantie. Ik wens
iedereen een fijne zomer.

Ina Feenstra

Salesiaan pater Angel benoemd tot kardinaal
Rome - Zondag 9 juli kondigde paus Franciscus de benoeming van
21 nieuwe kardinalen aan. Onder de namen van de nieuwe
kardinalen is ook pater Ángel Fernández Artime, de Algemeen
Overste van de Salesianen.
De benoeming van pater Ángel Fernández Artime is een teken van
vertrouwen en hoop die de Heilige Vader Paus Franciscus stelt in
pater Ángel en de Salesianen van Don Bosco.
De Heilige Vader sluit de aankondiging af door iedereen uit te
nodigen om voor de nieuwe kardinalen te bidden: "Laten we bidden
voor de nieuwe kardinalen, dat zĳ door hun gehechtheid aan
Christus, de barmhartige en trouwe Hogepriester (vgl. Heb 2,17) te
bevestigen, mĳ mogen helpen in mĳn ambt als bisschop van Rome
ten goede van al Gods gelovige volk".

Bart Decancq provinciaal
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Geslaagd 2023! 
 
De Rijdende school feliciteert haar oud-leerlingen met hun behaalde diploma. We zijn natuurlijk 
super trots op deze doorzetters! Wij wensen hen heel veel succes toe bij een vervolgstudie 
of in hun werk. Namens alle medewerkers van de Rijdende School: van harte gefeliciteerd! 
 
Ben je ook geslaagd, maar sta je niet vermeld? Mail je foto en de opleiding waarvoor je 
geslaagd bent naar: kantoor@rijdendeschool.nl voor een volgende plaatsing. 
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Otten: 
VMBO 
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Naomi 
Haverkort: 
VMBO 
Basis 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Denan 
Muller: 
VMBO 
Basis 
 
 
 
 
 

 
 

Geslaagd 2023!
De Rĳdende school feliciteert haar oud-
leerlingen met hun behaalde diploma. Zĳ zĳn
natuurlĳk super trots op deze doorzetters!

Wĳ, aalmoezenier Van Welzenes en
medewerkers van de Landelĳke Pasrochie, feliciteren hen ook en
wensen hen ook heel veel succes toe bĳ een vervolgstudie of in hun
werk.
Namens iedereen: van harte gefeliciteerd!

Lees verder →
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Josie Beekvelt: 
VMBO-TL/MAVO 
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Familieberichten

GEBOREN
Op donderdag 22 juni is Lena Peters geboren. Lena is het
dochtertje van Laura en Wilfred Peters en kleindochter van Nellie
Peters.

DOOP
Op zondag 16 juli wordt Leyla Engeliena Theodora
Hoogervorst gedoopt. Ze is het dochtertje van Dirk
Hoogervorst en Estelle Hagen. Peetooms zĳn Rick
Hoogervorst en Robin Hagen. Leyla wordt om 14.00 uur
gedoopt door aalmoezenier Van Welzenes in de St.
Willibrorduskerk in Vierakker.

OVERLEDEN
Op zondag 2 juli is, op de leeftĳd van 87 jaar, Anton Baardemans
overleden. Echtgenoot van Koosje Baardemans – Verschuren.
De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 8 juli in de aula van
crematorium Huis van Brabant te Oosterhout.
Correspondentieadres: Sint Jozeflaan 1A 15, 4941 GP
Raamsdonksveer.

OVERLEDEN

Op donderdag 6 juli is, in de leeftĳd van 81 jaar, Bep van Eck –
Janssen overleden. Bĳna 60 jaar echtgenote van Jan van Eck.
De afscheidsceremonie voor Bep vindt plaats op zaterdag 15 juli om
11.00 uur in de Boszaal van het Rouwcentrum & Crematorium
Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51 in Nĳmegen. U bent van harte
welkom om hierbĳ aanwezig te zĳn.
Correspondentieadres: Steenheuvelsestraat 38, 6578 AD Leuth.

Hoogwaterbrug

Met het vallen van het
waterpeil in de Waal dreigt
de helingshoek van onze
brug te groot te worden.
De hoogwaterbrug brengt
dan uitkomst.
Hoewel afgaande waar de
losse brug het meest voor
gebruikt wordt
tegenwoordig kan het
beter een
naamsverandering
aanvragen bĳ de
gemeente naar
laagwaterbrug.
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15-7 Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
16-7 Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek;

mevr. Ellen van de Burgt.
17-7 Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
18-7 Dionne Daanen.
19-7 Corné de Vree; Marco Scheerder; Anja Pols.
20-7 Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
21-7 Karin van Zoest; Marĳe Peters; mevr. Riet de Jong.
22-7 Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
23-7 Annemarie de Bruin; Jenny Oudakker; B. Oteman-Milder;

Ellen van Ophuizen; Thĳmen Willems.
24-7 Mark Tetteroo; Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
25-7 Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
26-7 Dhr. John Schoenmakers; Esther Derksen-de Bot;

Anja Vermeeren; M. Verberck-Huibers; Marvin Fromm;
Sander Janssen, m/s “Factotum”; Johanna de Beĳer.

27-7 Nico van Lammeren.
28-7 Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil; Liene Peters.

VIERDAAGSE VIERING ZONDAG 16 JULI 2023
dhr. Bert Rensen,
Voor dhr. Theo Driessen,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Christ Geerts en dhr. Cor Geerts,
ouders Sjef Schuman en overleden familieleden,
Martina en Humphry Schuman.

ZONDAG 23 JULI 2023
Ouders Kersten-van Laak,
mw. Corry van der Hoeven-Janssen, dhr. Jan van der Hoeven,
dhr. C. Bertrand,
dhr. Bertus Donks,
dhr. Koos Verhoef,
mevr. Maria Boeĳmeer-Snĳders, Johan Boeĳmeer,
dhr. Lokie Sterrenberg,
mevr. Jeanne Geeris-Koning.
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Als u bĳ een zieke op
bezoek wilt gaan, neem
dan eerst contact op met
de familie. De zieke kan
even rust willen hebben!

Onze zieken

Een kaartje omdat je aan iemand denkt

Onze zieken

* Pater Joseph Jehaes.
BELGIË, HOOGSTRAAT 56, 3730 HOESELT.
* Dhr. Frans Cuĳpers (ECA).
HEEZE, EUROPALAAN 2, 5591 CN.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Piet Herckenrath (St. Elisabeth zorgcentrum).
BENEDEN-LEEUWEN, ROZENSTRAAT 10, 6658 WX.
* Dhr. Martin van der Kleĳ (Hanson).
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Dhr. Gerus Brugman. (Afd. Sprankendel - kamer 44-12).
KALORAMA, NIEUWE HOLLEWEG 12, 6573 DX BEEK-
UBBERGEN.
* Mevr. Lies Brugman-Stenssen.
NĲMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.

* Mevr. C. Zĳlmans-Wigman.
BOXMEER, WEĲERSTAET 129, 5831 ZZ.
* Mevr. Riet Wendt.
NĲMEGEN, HENK VAN TIENHOVENSTRAAT 67, 6543 JB.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels, Locatie De Swinhove Groep -
Ankerplaats.
ZWĲNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333
GZ.
* Dhr. Gerard Heĳmen, Attent Zorg –
Hofstaete – Afd. Margriet.
DIEREN, HARDERWĲKERWEG 1A,
6952 AA.
* Dhr. Wim van Beers, verpleeghuis
Waalburcht.
PAPENDRECHT, KLEINE WAAL 6,
3353 BT.

* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* Mevr. Gitta van der Hoeven, Gasthuis St. Johannes de Deo.
MILLINGEN AAN DE RĲN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
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AGENDA KSCC NĲMEGEN juli/augustus 2023

Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzĳ anders aangegeven.
Na de H. Mis is er een (telefonisch) spreekuur van aalmoezenier

B. van Welzenes sdb op het KSCC Nĳmegen. Tel. 06 - 55 35 66 66.

Elke maandag 10.30 uur Stafvergadering.
Elke dinsdag en
zaterdag

12.00 -
16.00 uur Binnenvaartmuseum Nĳmegen open.

Elke zaterdag 14.00 uur Taalles voor Oekraïners.

Zo. 16 juli
11.00 uur

Vierdaagsemis. M.m.v. Dinie Jacobs
(dwarsfluit) en het KSCC Kerkkoor o.l.v. Mia
Janssen. Celebrant: aalmoezenier Bernhard
van Welzenes sdb.

22.30 uur Waal in Vlammen. Vuurwerkshow op de
Waalkade

Ma. 17 juli
11.00 uur Bespreking Vierdaagse verzorging.

16.00 uur Welkom en informatiemiddag KSCC 4daagse
wandelaars en verzorging.

Di. 18 juli 4.00 uur Start 105de Vierdaagse.

Vr. 21 juli

±14.00
uur Intocht wandelaars op de Via Gladiola

19.00 uur
Huldiging KSCC 4-daagse wandelaars en
verzorgers aan boord van het KSCC en
uitreiking KSCC 4-daagse medailles.

Zo. 23 juli
11.00 uur

Kermis-mis in Tilburg. In de autoscooter aan de
Burgemeester Brokxlaan. Celebrant:
aalmoezenier Van Welzenes sdb.

11.00 uur Woord en gebredsdienst. Met gebedsleider
Arno Mooren.

Zo. 30 juli 11.00 uur H. Mis. Celebrant: B. Van Welzenes sdb.

Zo. 6 aug. 11.00 uur H. Mis. Celebrant: B. Van Welzenes sdb.
Contactpersoon voor Nĳmegen: Hans Wester
telefoon: 024 - 377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws

De echte 4Daagse van Nĳmegen begint dit jaar op dinsdag 18 juli
om 04.00 uur, maar voor de verzorgers van het K.S.C.C.-
Vierdaagseteam zit er dan al een dag op. Vanaf maandag, 17 juli,
10.00 uur zĳn al diverse vrĳwilligers volop aan de slag om de
voertuigen op te halen, in te richten, de materialen bĳeen te
brengen, boodschappen te ontvangen of op te halen.
Roosters worden uitgewerkt, teams samengesteld, de
namen van de wandelaars, die via het K.S.C.C. de
sportieve uitdaging aangaan, worden gecheckt.
Kortom, er is bedrĳvigheid en wat heel belangrĳk is: er
zĳn contacten, ontmoetingen die een en ander
stimuleren om er een geweldig evenement van te
maken.

Om 16.00 uur is er een gezamenlĳk treffen, waarbĳ
informatie wordt uitgewisseld, waarbĳ kennis wordt
gemaakt met verzorgers, met wandelaars, met hen die op het
K.S.C.C.-Schipperscentrum het beheer verzorgen en wegwĳs
kunnen bieden. Alle wandelaars uit de scheepvaart, uit de kermis-
en circuswereld of van daarbuiten, die zich hebben opgegeven voor
de verzorging door het K.S.C.C.-team, worden (indien niet
verhinderd) uitgenodigd om zich te melden en de vrĳwillige bĳdrage
te voldoen. Dit jaar kan dat laatste ook via een pinapparaat.

Houd er rekening mee dat het aanmelden voor de deelname aan de
Vierdaagse op zondag 16 juli 2023 (van 13.00 uur tot 17.00 uur) en
op maandag 17 juli 2023 (van 10.00 uur tot 17.00 uur) op de
Wedren moet gebeuren. Het gaat om verschillende bureaus voor
50 km, 40 km (wandelschoen of gladiool) en 30 km (wandelschoen
of gladiool). Een legitimatiebewĳs en de toegestuurde ticket (mag
ook op smartphone) moeten worden getoond.

Een hartelĳke wandelgroet en tot spoedig,

Henry Mooren

Wandelnieuws EXTRA

mailto:info@kscc.nl
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2023
Alle activiteiten van ket KSCC Het Zuiden vinden plaats

op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.
Zo. 16 juli 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 19 juli 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 23 juli 10.30 uur Woord en communieviering.
Wo. 26 juli 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 30 juli 10.30 uur Woord en communieviering.
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2023
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

Zo. 23 juli 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Akke Gerritsen. Na
de viering elkaar weer fijn ontmoeten met een
bakkie koffie of thee.

Contactpersoon voor Rotterdam: Karel Schreurs
telefoon: 06 - 20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

Pulleke

Na acht weken broeden in
onze bloembak (zie CN 12) in
weer en wind, zomerstorm –
slagregens – meer dan 35° in
de zon enz., is moeder eend
er in geslaagd om één ei te
laten uitkomen. Zie hier het
pulleke (=eendekuiken).
Hulde. Foto: Yvonne Meering.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
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Kermis mis Laren

Zondag 9 juli 2023 werd de kermis mis in Laren gehouden in de
autoscooter van de familie Speelman. De kermis mis werd muzikaal
opgeluisterd door Muziekvereniging St. Jan uit Laren. Aalmoezenier
Van Welzenes ging voor. De mis is zeer goed bezocht.

Foto’s: Marco Frericks.

Bekĳk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/foto/kermis-mis-laren/
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Kermis

HAND IN EIGEN BOEZEM STEKEN

Beste collega’s, belanghebbenden, kermis- & circusliefhebbers,

Houd het dan nooit op? In de acht jaar dat ik nu voorzitter van de
BOVAK mag zĳn hebben we (naast de coronaperiode) nog nooit
een seizoen gehad waarin zoveel dossiers (onderwerpen) onze
aandacht en input vragen. Onderwerpen die voor de toekomst ook
een serieuze bedreiging kunnen zĳn voor onze branche. Milieu
zonering in binnensteden, stikstofreductie rondom de Natura 2000
gebieden, steekincidenten en ongeregeldheden door terroriserende
hangjongeren nabĳ en op verschillende van onze kermissen,
BGBOP (regels over het brandveilig gebruik van voor mensen
toegankelĳke plaatsen) in samenhang met onze
salonwagenterreinen (opstelling woonwagens) maar ook de
kermisopstelling met betrekking tot bakinrichtingen, zgn.
kermisautomaten in arcadehallen versus gokverslaving bĳ jeugd en
jongeren. En zo kan ik nog wel even doorgaan…..

Met betrekking tot het laatstgenoemde onderwerp hebben we in de
uitvoering ook onze eigen verantwoordelĳkheid te nemen. Tĳdens
de Deventer Zomerkermis liep een camerateam van Spuiten en
Slikken over de kermis voor item over drugsverslaving in combinatie
met een rush die dit kan veroorzaken bĳ het spelen op onze
kermisautomaten. Met name de pusher was bĳ hun in trek.
Uiteindelĳk zĳn ze onverrichter zake weer vertrokken zonder
beeldmateriaal omdat we als gezamenlĳke exploitanten direct met
elkaar hebben gehandeld; geen commentaar, geen personeel voor
de camera en doorverwĳzing naar de woordvoerder namens de
branche.

Maar het mag duidelĳk zĳn; we zĳn in beeld, de camera’s zĳn op ons
gericht en sommige aspecten liggen onder een vergrootglas. Dus
moeten we waakzaam zĳn en onze verantwoordelĳkheid nemen.
Want zoals zo vaak hebben we het grotendeels zelf in de hand!
Zoals iedereen weet is het bĳ wet (Wet op de Kansspelen, 1964)
verboden om bĳ specifieke kermis-automaten geldprĳzen uit te

keren. Mede vanwege onze (belasting)vrĳstelling voor deze
kermisautomaten moeten wĳ ‘zuinig’ zĳn op deze ontheffing.
Daarom het dringende verzoek vanuit de kermisbond om dergelĳke
geldprĳzen (papiergeld) niet meer in ‘kermis-automaten’ aan te
bieden en per direct te verwĳderen!

Want zoals zo vaak bepalen we met ons eigen gedrag het
voorbestaan van de vele verschillende vrĳstellingen en ontheffingen
die onze branche rĳk is. Ik reken op uw verantwoordelĳkheid in
deze! Ten aanzien van ons eigen gedrag heb ik nog een aantal
zaken waarvoor ik uw aandacht vraag. Allemaal niet nieuw, wellicht
zelfs een herhaling van feiten, maar het bepaald wel in grote mate

Kermis - column

Lees verder →
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of wĳ nog tot in lengte van jaren met onze attracties, salonwagens,
etc. welkom zĳn in binnensteden en centra van dorpen.

PARKEREN RONDOM HET KERMISTERREIN
Op de laatste draaidag van een kermis staan alle omliggende
straten van het kermisterrein al vol met onze kermistransporten. We
hebben allemaal haast maar onze bezoekers kunnen nergens meer
parkeren. Het zorgt ook regelmatig voor gevaarlĳke
verkeerssituaties (terugkoppeling vanuit de vele evaluaties).
Daarnaast blokkeren we met onze transporten ook regelmatig de
(i.v.m. de kermis) vastgelegde routes voor hulpdiensten. Ook het
parkeren met onze luxe auto’s (met name ’s avonds na sluitingstĳd)
rondom onze woonwagens op het salonwagenterrein zorgt er voor
dat we in de nachtelĳke uren nauwelĳks of slecht bereikbaar zĳn
voor ambulances en brandweerwagens. Ik moet er niet aan denken
dat we dringend medische hulp nodig zĳn voor één van onze
dierbaren

SLUITINGSTĲDEN
In de strĳd tegen acceptabele sluitingstĳden gooien we regelmatig
onze eigen glazen in. Kermis maak je niet in je eentje, dit doe je met
elkaar! Houd je aan de vooraf bepaalde en gecommuniceerde
openings- en sluitingstĳden. Is exploitatie voor met name
kinderzaken in de late avonduren niet meer rendabel, laat dan wel

de verlichting branden! Het afsluiten van dergelĳke attracties is voor
de collega’s die rondom staan niet collegiaal en zorgt er soms zelfs
voor dat ze geheel aan het zicht worden onttrokken

SALONWAGENTERREIN
Het salonwagenterrein is geen vuilnisbelt! Kermis en woonwagens
van meereizende gezinnen horen onlosmakelĳk bĳ elkaar. Toch
worden de hiervoor beschikbare terreinen steeds schaarser.
Gedeeltelĳk hebben we dit zelf in de hand: we verbruiken massa’s
stroom en laten na afloop een vuilnisbelt aan afval achter. Het
faciliteren van salonwagenterreinen wordt daarmee onbetaalbaar.
Geen woonwagens betekent automatisch geen gezinnen met
kinderen en daarmee komt ook een aaneengesloten route voor de
Stichting Rĳdende School in het geding.

Kermisvieren tĳdens de zomermaanden is al jaren, bĳ uitstek, een
gezellig moment om nieuwe en vrolĳke herinneringen te maken en
om elkaar te ontmoeten. Bĳvoorbeeld tĳdens alle feesten rondom de
Nĳmeegse Vierdaagse of met de Mega Kermis Uden of tĳdens de
Tilburgse Kermis. Ik wens u allen een heerlĳke zomer en een fijne
vakantie voor zover van toepassing. Blĳf gezond en graag tot over 8
weken!

Hartelĳke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrĳfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

Foto:N
K
B
-w
ebsite
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Binnenvaartmuseum Nĳmegen

Door Henk Nuĳ

Boven in het museum staat een maquette van
het St Nicolaas internaat van Nĳmegen.
Dankzĳ de bemiddeling van Sindi
Eikelenboom van Megen, die werkzaam is bĳ
het C.W.Z. (dat in het oude internaat
gevestigd is) en haar moeder hebben we de
maquette van de ondergang kunnen redden.
Er werd verbouwd en de maquette stond
klaar om afgevoerd te worden. We hebben
hem opgehaald en naar het museum
gebracht waar Cees van Dreumel en Willem
Boom hem prachtig gerestaureerd hebben.
Tĳdens de open dag in 2022 is Fred Zee (een
vroegere leider van het internaat) die de
maquette gemaakt heeft geweest en heeft
met een feestelĳk tintje hem weer in gebruik
genomen.

Vele van ons hebben op het internaat gezeten
en de verhalen komen dan vanzelf los. Ik heb
daar ook vertoefd van 1959 t/m 1966 dat
tevens mĳn gehele studietĳd was. Er was
continu onderwĳs wat inhield dat je in 5 jaar 6
klassen deed. In de avonduren en op
zaterdagochtend ging je ook nog naar school.
Is nu bĳna niet meer voor te stellen maar het
voordeel was dat je sneller van school kon. Ik
heb daar ook nog doorgeleerd met een 7e
klas, een soort brugklas.
Daarna ben ik bĳ mĳn vader aan boord gaan
werken op mĳn 13e jaar. Wat ik al even
aanhaalde ook dat is nu niet meer voor te
stellen. Bĳ mĳ had het ook nog wat
persoonlĳke redenen omdat mĳn moeder al
jong overleden was en mĳn vader met mĳn
oudste zus alleen aan boord was dus mĳn
hulp was gewenst. Aan boord heb ik
vervolgens schriftelĳke cursussen gevolgd
van he Koninklĳk Onderwĳsfonds voor de
Binnenvaart.
Toen mĳn zoons 13 jaar waren heb ik hier nog
vaak aan terug gedacht maar je moet het ook

in het tĳdsbeeld van 1966 plaatsen en dat
is niet te vergelĳken. Op het internaat
zaten in mĳn tĳd ca 160 jongens, want
jongens en meisjes werden in die tĳd nog
uit elkaar gehouden, er waren ook
meisjesinternaten. De 160 kinderen waren
verdeeld in 2 groepen en je had een
slaapzaal met 80 kinderen waar 1 broeder
de scepter zwaaide. Ook waren er 2
eetzalen. Je kunt je voorstellen dat privacy
toen nog niet echt in het woordenboek
voorkwam. Het internaat was eigendom
van de Broeders van Maastricht en werd
door hen ook gerund. Later is er veel
kritiek geweest op de broeders en hun
opvoeding maar ook dat moet je in het
tĳdsbeeld van die tĳd plaatsen denk ik. Ik
wil zeker de misbruikzaken niet

goedpraten maar de broeders die ik
meegemaakt heb waren mensen die keihard
werkten en zeker geen makkelĳk leven
hadden.
Je moet je maar eens voorstellen om 80
kinderen onder je hoede te hebben in je
eentje. Ik vond het niet prettig op het internaat
maar ik spreek medescholieren die dat heel
anders ervaren hebben dus dat is heel
persoonlĳk. We hadden een heel bos, een
speelplaats en een tennisveld tot onze
beschikking dat was prima geregeld. In 1992
is onze oudste zoon naar het zelfde internaat
gegaan maar toen kende je het niet meer
terug. Er waren groepen met veel minder
kinderen en veel leiders dus
niet meer te vergelĳken met
mĳn tĳd. We zĳn blĳ met de
maquette omdat het voor veel
bezoekers van het museum
heel herkenbaar is.

Binnenvaartmuseum Nĳmegen column

Cees en Willem bĳ de maquette
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Koninklĳke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rĳn- en
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Algemene Schippers Vereeniging

IVR

European Barge Union (EBU)

Europese Schippers Organisatie (ESO-
OEB)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vereniging “De Binnenvaart”

Sociëteit de Wandelgang

Marine Club Rotterdam

Binnenvaartpastoraat Protestantse Kerk

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

Stichting voor Landelĳk Onderwĳs aan
Varende Kinderen (LOVK)

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Stichting Limena – reformatorische
internaten voor schipperskinderen

STC Group – Scheepvaart en Transport
College

VAART!

Binnenvaartkrant

Scheepvaartkrant

Weekblad Schuttevaer

Binnenvaart media

De Kermis Carroussel
De Komeet
Kermis.nu
De Kermisgids

Kermis media

Circus Web
De Piste
Der Komet (Duitstalig)

Circus media
Nederlandse Kermisbond (NKB)

Nederlandse Bond voor Kermisbedrĳven
(BOVAK)

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties kermis

Circuspunt

Wereld Circus Association (ECA)

Fédération Mondiale du Cirque (FMC)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties circus

Netwerkorganisaties
binnenvaart EXTERNE LINKS

VOOR BINNENVAART - CIRCUS - KERMIS

Volg het KSCC op:

Externe links

https://www.bln.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://binnenvaart.org/
https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/
https://www.ivr-eu.com/
https://www.ebu-uenf.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/
https://www.debinnenvaart.nl/
https://www.dewandelgang.nl/
https://www.marineclubrotterdam.nl/home
https://binnenvaartpastoraat.nl/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
https://stc-group.nl/
https://stc-group.nl/
http://www.vaart.nl/
https://binnenvaartkrant.nl/
https://www.scheepvaartkrant.nl/
https://www.schuttevaer.nl/
https://www.dekermiscarrousel.nl/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/index.html
https://kermis.nu/
http://www.bovak.nl/de-kermisgids-2/
https://circusweb.nl/
https://www.circusvrienden.nl/
https://www.komet-pirmasens.de/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/
http://www.bovak.nl/
http://www.bovak.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.circuspunt.nl/
https://www.europeancircus.eu/
http://www.circusfederation.org/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
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GEZONDHEIDSZORG

Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpost Nĳmegen (bĳ CWZ) Weg door Jonkerbos 108

0900-88 80
Tandheelkunde 024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post 024-365 85 44
Apotheek Radboud post 024-361 91 91

ZIEKENHUIZEN: NĲMEGEN

Radboudumc Geert Grooteplein zuid 10 024-361 11 11
CWZ Weg door Jonkerbos 100 024-365 76 57
Sint Maartenkliniek Hengstdal 3 Ubbergen 024-365 99 11

ZIEKENHUIS: ARNHEM

Rĳnstate Wagnerlaan 55 088-005 88 88

KERMIS

NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48

CIRCUS

VNCO 06-39 82 71 86
Ned. Cen. v Volkscultuur en Immatrieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association +49 2133 26645 80

ONDERWĲS/INTERNATEN

St. Nicolaas internaat Nĳmegen 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar: www.st.meander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stichting Riĳdende School 0345-57 26 51
LOVK www.lovk.nl 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65

BINNENVAART:

L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Koninklĳke Binnenvaart Nederland 078-782 05 65
Afdeling Schuttevaer Z O N 06-514 39 451
Censis Barendrecht 0180-69 14 20
A.S.V. Zwĳndrecht 06-109 77 114
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06

RĲKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02

Sluis Weurt 088-797 40 20
Sluis Tiel 088-797 42 35
Sluis Hagestein 088-797 36 88
Sluis Amerongen 088-797 36 78
Sluis Driel 088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix) 088–797 39 10
Sluis Grave 088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries 088-797 41 35
Sluis Wĳk bĳ Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht 088-797 42 20
Sluis Volkerak 088-797 49 90

VP Nĳmegen 088-797 41 70
VP Dordrecht 088-797 08 00
VP Wĳk bĳ Duurstede 088–797 36 85
VP Brandaris 088-797 45 98
VP Wemeldinge 088-797 48 01
Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant 0800–03 41

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:

Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nĳmegen 14 0 24
Bureau voor Rechtshulp 0900-80 20
Informatie Rĳksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst 0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep 024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst 0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen 06-225 25 998
Havendienst Nĳmegen 06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rĳksverkeersinspectie) 088-489 00 00
KSCC Regio ‘t Zuiden 0162-52 17 82

ALARMNUMMER: 1 1 2

Politie (meldkamer) 0900-88 44
Waterpolitie 0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem 0800-70 00
Brandweer 088-457 50 00

BELANGRĲKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
Foto

doorR
on

Lach

Belangrĳketelefoonnummers en websites

https://www.thuisarts.nl/
https://www.thuisarts.nl/
https://www.apotheek.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/;jsessionid=D24B59C2E0EB8D34005FF8947A8BB2AC
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
https://www.lovk.nl
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Landelĳke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus-
en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal
Cultureel Centrum (KSCC).

Bezoek- en postadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nĳmegen.
T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of I: www.kscc.nl

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM NĲMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes sdb
Noodgeval Mobiel +31 (0)6 – 55 35 6666

Stafleden:
Tonny van der Veeken Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaĳ Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Paul van Cleef Kantoormedewerker
Hans Wester Kantoormedewerker

KSCC:
ING: Stg Kath Soc en Cult Centr voor Rĳn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rĳn en Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek Schipperswerk Nĳmegen

NL25 INGB 0003 0468 25
Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nĳmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

Bloemschikken
Reisjes

Kerkkoor
Waalkanters
Ziekenzorg
Soos met …

P.W.A. Coördinator

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman
M. Janssen
G. Verschuren
H. Leensen
G. Janssen-Raats
M. Bosman-Nuĳ

Kosters-ploeg
Onderhoud
Kerkbalans /

Gezinsbĳdrage
Livestream

B. Derksen
P. Wanders
H. Mooren

R. Van Schaĳk

Coödinatiegroepen:

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 15 is een zomereditie en verschĳnt op donderdag
27 juli 2023.
Deadline: maandag 24 juli.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Mieke Bosman, bisschop Harrie Smeets, Wim
Onderdelinden, Lies Sarot, Ina Feenstra, provinciaal Bart Decancq, Yvonne
Meering, Marco Frericks, Atze J. Lubach-Koers, Henk Nuĳ.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelĳke parochie voor de binnenvaart,
circus- en kermisgemeenschap en verschĳnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een
familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie: Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb. B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC Tonny van der Veeken
en Landelĳk Aalmoezenier Hans Wester

Redactieadres:
Waalhaven 1 k, 6541 AG Nĳmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewĳzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelĳkheid voor de inhoud
van de geplaatste advertenties berust echter bĳ de adverteerder.

Verantwoordelĳkheid:
Christoffel Nieuwsbrief is niet aansprakelĳk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Christoffel
Nieuws. De inhoudelĳke verantwoordelĳkheid ligt bĳ de auteur van het aangeleverde artikel
of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlĳke gegevens. De gegevens, die in de administratie zĳn opgenomen,
zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. Waaronder de
tweewekelĳkse notificatie dat er een nieuw Christoffel Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelĳk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing.
Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelĳke toestemming van de
uitgever.

Colofon

mailto:redactie@kscc.nl
https://www.kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
https://kscc.nl/privacy/
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